
zijn waar je nodig bent 

G� stelijke 
verzorging

Wanneer u, uw partner of familielid te 

maken krijgt met ziekte en toenemende 

afhankelijkheid, is dat vaak ingrijpend. 

Het roept vragen op als ‘waarom 

moet mij/ons dit overkomen’, wat 

heeft het leven nog te betekenen, 

‘hoe nu verder’ en ‘waar kan ik 

mij nog goed bij voelen’. De 

geestelijk verzorgers van 

de Zorgboog kunnen u 

begeleiden bij dergelijke 

levensvragen. 



De geestelijk verzorgers zijn er om u te helpen bij vragen, gedachten 

en gevoelens die u bezighouden. Ze kunnen samen met u stilstaan 

bij wat u overkomt en wat dit voor u betekent. Samen zoeken wij 

naar wat u in deze situatie houvast kan bieden en waar u kracht uit 

kunt halen. Als geestelijk verzorgers willen wij een luisterend oor 

bieden aan de bewoners, familieleden en medewerkers van de 

Zorgboog. Wij zijn er voor alle cliënten, ongeacht geloof of 

levensovertuiging.

Samen in gesprek 

De begeleiding van de geestelijk verzorgers bestaat 

voor een groot deel uit gesprekken met cliënten/

bewoners. Dit kan individueel en in de groep. 

In die gesprekken reiken we invalshoeken aan 

om het levensverhaal opnieuw te kunnen 

vertellen. Ook (directe) familieleden van 

bewoners/cliënten kunnen een beroep op 

ons doen voor een gesprek, begeleiding van 

een ritueel, troost of inspiratie. Immers, 

als uw familielid wordt getroffen door 

een ziekte of ongeluk, dan raakt u 

dat. Emotioneel, relationeel en in 

je dagelijkse levensritme. Ook u 

wordt getroffen zonder zelf ziek 

te zijn.
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Laat mij niet

Met rust als ik het wil

Laat mij niet alleen als ik het vraag

Kijk tot achter mijn ogen

Tot daar waar staat te lezen

wat ik niet wil weten

Lees mij tussen de regels

Verlos mij van mijn zekerheid

Laat mij niet los als ik mij losmaak

Geef mij geen gelijk als ik het heb

En vind mij als ik jou verlies

(Stef Bos)

Rituelen en bezinning

Vanuit de geestelijke verzorging bieden wij bezinnings-

momenten aansluitend bij uw eigen beleving. 

Aandacht hebben voor wat er gebeurt, samen of alleen. 

Het gevoel te hebben dat je niet de enige bent die 

dit doormaakt. 

Daarnaast verzorgen wij afscheidsrituelen. Dit kan een 

traditionele ziekenzegen zijn, maar ook een afscheids-

ritueel dat op geheel eigen manier is vormgegeven 

naar de wensen van de cliënt en zijn naasten. U kunt 

ons ook benaderen met de vraag om de uitvaart te 

begeleiden. De geestelijk verzorger bereidt samen met 

u de afscheidsdienst voor en begeleidt deze.

Hoe kunt u ons bereiken?

Mocht u prijs stellen op contact met de geestelijk 

verzorger, dan kunt u dit aangeven bij de coördinator 

zorg op de afdeling. Binnen de Zorgboog werken 

geestelijk verzorgers. U kunt hen van maandag tot en 

met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur bereiken via het 

medisch secretariaat, telefoonnummer 0492 - 34 83 24.


